
Jezus wordt gekruisigd 
 
Schrijf op één van de kaartjes waarvoor 
jullie dankbaar zijn. Hang deze 
vervolgens aan het kruis. 
 
Dit kruis wordt aan het eind van de dag 
in de aula gezet zodat hier gezamenlijk 
nog op teruggekeken kan worden.  
 

‘Toen namen de soldaten 
Jezus mee. Hij droeg zelf het 
kruis. Zo kwam hij op de 
plaats die in het Hebreeuws 
Golgota genoemd werd.  
Dat betekent: schedelplaats. 
Op die plaats hingen de 
soldaten Jezus aan het kruis. 
(Johannes 19: 17) 


